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Beste HVN-leden, 
Het bestuur van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel probeert u op de hoogte te houden 
van interessante nieuwtjes rondom de vereniging en de Oudheidkamer. U ontvangt al drie maal per jaar 
de HVN-Nieuwsbrief. Via de e-mail sturen we u daarnaast soms de HVN-Nieuwsflits. Deze dient nu als 
dubbele uitnodiging voor 7 februari.  

 
   * Zaterdag 7 februari 14.00-17.00 uur welkom in Oudheidkamer 

Die zaterdag is de wisseltentoonstelling van poëzie-albums uit Zuidplas voor het laatst te zien 
en die van de unieke persfoto’s van 1984-1998 van Peter Molkenboer (Oudheidkamer en 
Oude Dorp) bíjna voor het laatst. Kom langs! 

 
• Zaterdag 7 februari 2015, van 17.15 tot 20.00 uur, organiseert de Stichting Steenovens 

Klein Hitland een verhalenvertellers-carrousel in de Steenovens van Klein Hitland. Het HVN 
bestuur vindt dit een mooi initiatief en geeft acte de présence met twee vertellers en hun 
verhalen.  

- Een historisch verhaal door HVN-secretaris Adri den Boer:  Dankzij de kroning van Wilhelmina 
in 1898 kwam er in 2009 een bronzen stenenkruister bij het station. Dankzij de macht van de 
familie Mijnlieff was het 'model' toch niet van Klein-Hitland maar van de Spreeuwenhoek. 
Meer weten over de curieuze aspecten van dit beeld? Kom luisteren. 

- Een sprookje door HVN-voorzitter Johan Knoester: Een hardvochtige heer van de steenplaats 
Klein Hitland buit zelfs in de winter zijn arbeiders uit. Komt hij nog tot inkeer? Een aparte rol 
is weggelegd voor het kerstengeltje en diens spookvingertje. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HVN, 
Adri den Boer (secretaris)  
 
 
 
..en volg de Oudheidkamer ook zo: 
https://www.facebook.com/pages/Oudheidkamer-Nieuwerkerk-aan-den-
IJssel/794134630624979 
 
 
 

Zaterdag 7 februari 2015, van 17.15 tot 20.00 uur, organiseert de Stichting Steenovens Klein 

Hitland een verhalenvertellers- carrousel in de Steenovens van Klein Hitland, aan de 

Groenedijk bij Nieuwerkerk. 

 
Om 17.15 uur gaat de turfschuur open, het evenement begint om 17.30 uur. Direct gevolgd door de 

eerste van vier vertelronden van een kwartier waarin onderstaande vertellers fantastische verhalen 

vertellen.  

 

Toegang €5,- incl. 2 consumptiebonnen 

U kunt deze verhalen meemaken door: 

1. u vooraf in te schrijven. Daarmee weet de stichting op hoeveel personen zijn die avond al 

minimaal kan rekenen i.v.m de consumpties. Stort € 5,= p.p. op rekening NL27INGB0006438297 

t.n.v. St.Steenovens Klein Hitland en de entreebewijzen inclusief twee consumptiebonnen liggen 

voor u klaar bij de ingang. Vermeld wel u naam en het aantal entreebewijzen. Kinderen betalen 

de helft.  

2. ter plekke bij de ingang entreebewijzen aan te schaffen. 

Verdere informatie 

Parkeren kan op de dijk. Voor de zekerheid adviseren we u warm kleren en dik schoeisel aan te trekken. 

En als de opkomst groot is zou een extra kruk of campingstoeltje in de achterbak raadzaam zijn. In de 



pauze kunt u soep, koffie, broodje, wijn, glühwein, chocolamelk, bier, limonade en frisdrank kopen.Er 

zijn 10 vertellers , maar omdat er maar 4 rondes zijn kunt u maar 4 verhalen volgen. Het onderstaande 

schema kan u helpen een keuze te maken. 

 

Rob Stolk 
Waarom de eerste stap op de maan de Slag bij Nieuwpoort in 1600 in de weg zat 
en waarom onze Vlaamse katholieke ambachtsheer Johan van der Veecken door 
kapitein Kwakernaak ijsselstenen liet bezorgen bij Shogun Tokugawa. 

Adri den Boer 

Dankzij de kroning van Wilhelmina in 1898 kwam er in 2009 een bronzen 
stenenkruister bij het station. Dankzij de macht van de familie Mijnlieff was het 
'model' toch niet van Klein-Hitland maar van de Spreeuwenhoek. Meer weten over 
de curieuze aspecten van dit beeld? Kom luisteren. 

Elly van Gelderen 
Wat kinderarbeid? Tweeling van 11 jaar, Hein en Jonna, ze slepen zich voort tussen 
slib en steen in de steenplaats. Hoe lang houden ze dit nog vol? Het is 1870. 

Gerda Hoogendijk 
Ee volksverhaal over een marskramer die door de polder reist. Volgt hij de 
aanwijzingen uit zijn droom. Grappig verhaal met een moraal. 

Stella Speksnijder 
Aai de Bibberaai is verliefd geworden op de schippersdochter. Aai staat elke 
zaterdag bij Ouder- kerk of het schip er aan komt om de zondag te vieren. Ook op 
die koude zaterdag in februari …. 

Jannie Boogaert Het is 1963. Op een ijskoude middag van de strenge winter  wordt er een jongetje 
vermist. De hele buurt trekt er op uit om het jongetje te zoeken. 

Andre Muller Een politicus vraagt hulp aan zijn dochter. Had hij dat maar niet gedaan? 

Jan Baas 
Kronkels. Luchtige verhalen langs kronkelende dijken en rivieren. Wonderlijke 
ontdekkingen 

Marnix de Romph 
/Peter Meijer 

De Babylonische koning Nebukadnezar en de brandende oven. Een man en zijn 
jeugdherinneringen. 

Johan Knoester 
Een hardvochtige heer van de steenplaats Klein Hitland buit zelfs in de winter zijn 
arbeiders uit. Komt hij nog tot inkeer? Een aparte rol is daarbij weggelegd voor het 

kerstengeltje en diens spookvingertje. 
De vertelrondes  (onder voorbehoud) 
Lok. Ronde 1    17.30 Ronde 2  18.00 18.15 Ronde 3     18.45 Ronde 4    19.15 
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